
 

Kunst in Bernheze

 

Daar staat de DMT, centraal gelegen;

zal ik naar binnen gaan? Ik ben best verlegen

en blijf nog even buiten staan,

Maar ’t is koud en het moet er toch van komen

toen de stoute schoenen aangedaan.

Binnen snort de kachel en de gluhwein

laat zich smaken. ’t Is knus daarbinnen

niet al te groot, das op zich wel fijn.

Gezeten aan de tafel en: laten we snel beginnen.

Ik mag als eerste mens uit Heesch iets zeggen

doe mijn gedicht en probeer wat uit te leggen.

 

Mas Papo, dichter van Bernheze.


